
  

We zijn op weg naar Pasen! 
In de nevendienst hebben we nagedacht over een 

andere manier van vasten. 

We hebben toen bedacht dat we elke week een 
opdracht doen en ons zo voor te bereiden op het 

Paasfeest. 

De vierde week zit erop. 

De opdracht was: 

Wees 5 minuten stil… 
Kijk maar: 

 

 

 

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   
   

Focussen op de ademhaling 

en ontspannen 

Ik denk over van 

alles in 5 minuten 

Een boek om 

zeker 5 minuten 

stil van te worden. 

De pont is voor mij een 

plek om even stil te zijn 

Stil van het feit dat ik wiskunde heb opgehaald!!! 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor komende week is de opdracht:  

Maak een foto van de beginnende lente 
En stuur die naar mij!  
 Succes!!!  

kindernevendienst@pkn-lith-
oijen.nl 

 

 

25 minuten stil op de fiets! 
Stil worden van de eclips… 

En sommigen 

nog veel 

langer! 

…Of van het feit dat er geen eclips is… 
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